
Liedboek 
Zingen en bidden in huis en kerk 

 

Liederen voor persoonlijk gebruik, ook om te lezen 

 

Een aantal liederen in het Liedboek is, behalve om te zingen in de kerk, ook geschikt om 

te lezen, voor jezelf of in ontmoetingen: tijdens een pastoraal bezoek of gesprekskring, 

bij ziekenhuisopname, bij verhuizing, in verschillende levensfasen en omstandigheden. 

 

Bijbelse vertelliederen  / voor te lezen in kinderkerk of op school:  

 

163    Zeshonderd jaar is Noach oud 

166 a Hij wandelt in zijn koningsjas (Jozef) 

166 b Jozef zoekt zijn grote broers  

170    Samuël, Samuël, lig je te dromen 

172    Een rijke man, een man van niets (Nabal)  

173    Kom mee, zei David, allemaal 

174    Naäman woonde in het land naast Israël 

178    Wie wil uit zijn hokje komen (Jona) 

184    De herder heeft zich niet vergist 

185    Een jongen met een  grote mond (de verloren zoon) 

 

Getijden van de dag  als avondgebed    

 

88a    Nu lig ik wakker in de nacht 

246b  De maan is opgekomen (als kort avondgebed v. 1,7)  

253    De zon daalt in de zee 

259    Zend ons een engel in de nacht 

260    Wie blijft er waken als ik ga slapen? 

263    Wees Gij mijn toevlucht  

935    Je hoeft niet bang te zijn 

936    Luister naar de wind 

 

Levensfasen  

 

als voorbereiding op de doop 

- volwassen doop 

8 c   Heer, onze Heer – niet zo fijn om te lezen 

139 a Gij kent mij, Heer, leer mij U kennen 

139 c  = tekst NBV 

346  Roept God een mens tot leven 

513  God heeft het eerste woord   

538  Een mens te zijn op aarde  

686  De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt 

785  Steun in de rug   

  

- kinderopdracht 

 513 God heeft het eerste woord 

     780  In de schoot van mijn moeder geweven 

     781  Kind van God gegeven 

     782  Het koninkrijk is voor een kind 

     785  Steun in de rug  

 
- kinderdoop  

 354 Jouw leven staat aan het begin 

     355 Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder 



     357 Heer, een nieuwgeboren kind  

     359 Leven is gegeven 

     513 God heeft het eerste woord  

     780 In de schoot van mijn moeder geweven 

     781 Kind van God gegeven 

 

trouw   

 

- huwelijksjubileum  

 787 Wijs mij niet af 

     791  Liefde eenmaal uitgesproken 

     792  Kom, God, schrijf uw eigen naam 

  

- scheiding  

 795  Wat ons bond, is verbroken 

     820  Als op het einde van de weg (zegen) 

     860  Gij die ons hebt geschapen / Maak heel wat is gebroken 

 

bidden  

 

     13a  Hoe lang vergeet U mij, o God 

 265  Gij waakt en draagt 

     894  Wanneer ik zoek naar woorden 

     897  Rusteloos ben ik  

     932  Rust nu mijn ziel 

     941  Waarom moest ik uw stem verstaan? 

     945  Ja, het liefst zou ook ik 

 

levensreis  

  

801  Door de nacht van strijd en zorgen 

806  Zomaar te gaan met een stok in je hand 

816  Dat wij onszelf gewonnen geven 

821  Dat de weg naar je toekomt / Dat de weg je tegemoet komt 

830  Leven is wachten dagen en nachten 

834  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht  

835  Jezus, ga ons voor 

837  Iedereen zoekt U, jong of oud 

847  Mijn leven is een splinter aan de tijd 

856  U, God, hebt mij opgericht 

857  Jij zoekt mij 

  

- crisis   

 13a Hoe lang vergeet U mij, o God 

     860 Gij die ons hebt geschapen / Maak heel wat is gebroken  

     861 Hoe kan ik verder leven  

 

- voor een gesprekskring 

 824 Vroeg ik mijn denken 

     848  Al wat een mens te kennen zoekt 

 

levensgrens  

 

103d Barmhartige Heer, genadige God 

244 Nu is de dag ten einde 

513 God heeft het eerste woord 

779 In de ongerepte morgen 



796 U Here Jezus roep ik aan 

835 Jezus ga ons voor 

847 Mijn leven is een splinter aan de tijd 

852 U komt mij, lieve God  

853 Ik zoek U in den blinde 

916 Je kunt niet dieper vallen 

920 Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild 

928 Hoe ik ook ben 

947 Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen 

951 Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt 

952 Waar zou het zijn, dat land van licht 

953 Moge God je zegenen in je laatste dagen 

956 We kunnen niet meer verder voor je zorgen 

962 Wat ik gewild heb 

963 Alleen de liefde kent jouw stem 

 

Samen leven  kerk / maatschappij 

 

 272   Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here 

     697   Kom Schepper Geest 

     995   O Vader, trek het lot u aan 

     1005 Longing for light / Zoekend naar licht 

     1014 Geef vrede door van hand tot hand 

 
 

Voor persoonlijk gebruik zijn ook de gedichten en gebeden zeer geschikt,  

zie: www.liedboek.nl/registers  

 

Kijk achterin het liedboek (p. 1605-1608) voor nog meer gebruiksvoorbeelden. 

 

http://www.liedboek.nl/registers

